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RETOUR AMELAND
Kinderen in oorlogstijd

van RITA KNIJFF-POT

In het najaar van 2011 werd ik benaderd door de eigenaar van Boekhandel
‘De Hoge Stoep’ in Hollum met de vraag of ik een gesprek wilde aangaan
met een meneer op leeftijd, die tijdens de tweede wereldoorlog lange tijd
op Ameland was geweest. Deze Robert had mijn debuutroman ‘Spaans
meisje op Ameland’ gelezen en wilde graag eens met mij praten over zijn
jeugd in de oorlog. We maakten een afspraak voor half december. Ik ging
naar zijn huis op koffietijd en verliet het aan het einde van de middag met
een vol opnameapparaat en notitieblok.

De volgende stap was natuurlijk weer naar Ameland vertrekken. Ik ging
naar het gemeentehuis in Ballum en kreeg inzage in alles wat daar vast-
gelegd was over de WO II. Er was geen administratie aanwezig over de
opvang van kinderen in de oorlog. '
De organisatie van de kindertrans-
porten was op het vasteland in han-
den van de kerken en gebeurde met
goedkeuring en strenge controle
van de Duitse bezetter. Vanaf 1943
werd daarmee een begin gemaakt,
in 1944 nam het aantal kinderen
toe:

Na de Spoorwegstaking op 17 sep- i
tember Ii)944 was er inghei westen AMEL AND
van Nederland nauwelijks meer roman
aan voedsel, brandstof en kleding .
te komen. Ouders deden wat zij het
beste achtten voor hun kinderen, zij
lieten hen gaan naar het noorden
van Nederland, naar een eiland in
de Waddenzee waar de omstandig-
heden beter waren, en indien nodig
ging dat op een illegale manier. ASPEKT
Ik bezocht het cultuur historisch
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museum Sorgdrager en sprak met Pieter Jan Borsch, die zodra hij wist
waar ik over wilde gaan schrijven, aan mij namen begon te sturen van men-
sen, die als kind ook op het eiland waren opgevangen. Bij Jan Botte
Wijnberg bekeek ik zijn fotocollectie van oud Ameland en enkele aan-
vullingen daarop bij Tineke en Pieter Jan Borsch.

Ik besefte dat ik moest opschieten, want deze generatie kon mij nu nog
haar verhaal vertellen. Hoe ze als kinderen die tijd beleefd hadden, kwam
naar voren in de interviews. Ik bezocht hen in Nederland, Engeland en op
Ameland.

Ik heb de oral history omgezet in een verhaal in mijn boek ‘Retour
Ameland’. Het boek geeft een beeld van kinderen in oorlogstijd en de ja-
ren die daarop volgden. Ieder kind bracht zijn eigen achtergrond mee naar
het eiland, waardoor de gevoelens over het verblijf en de terugkeer later
weer in het eigen gezin, verschillend waren. Het eiland bleef hun hele le-
ven een rol van betekenis spelen, omdat de oorlog op de achtergrond al-
tijd aanwezig bleef. Als kinderen waren zij hierdoor gevormd. Ze hebben
mij hun geschiedenis toevertrouwd.

RKP 14-01-2015.
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